Biografie

Algemeen
Mijn naam is Michel Oskam. Ik ben geboren in 1951 in Amersfoort en woon geruime tijd in

Hardenberg. Na de middelbare school heb ik de opleiding tot onderwijzer gevolgd. Een paar jaar
later ben ik bij de Onderwijsinspectie gaan werken. Een jubileum later heb ik de overstap gemaakt
naar eén van de CNV-bonden waar ik bestuurder werd.

Sinds 2003 wonen mijn vrouw Geja en ik met veel plezier in Hardenberg.

Waarom ik schrijf

Ik ben gaan schrijven nadat ik ben gestopt met werken. Schrijven betekent voor mij het vastleggen
van geschiedenis maar ook doorgeven wat voor mij belangrijk is en dat is dat schrijven de geest alle
ruimte geeft die hij nodig heeft en niet wordt beperkt door grenzen, opvattingen en ideologieén.

Welk(e) boek(en) heb ik geschreven

In “Twee levens komen samen” (Uitgeverij Boekscout.nl, ISBN 9789402200881, 2013) heb ik de
oorlogsgeschiedenis van mijn Nederlandse vader en Oekraiense moeder beschreven. Het beschrijft
hoe ze naar Duitsland zijn vervoerd, elkaar hebben ontmoet, verliefd zijn geworden en samen naar
de vrijheid zijn gevlucht. Het bestrijkt de periode 1940 tot de bevrijding in 1945.

In “Oorlogsdagboek van mijn vader” (Uitgeverij Heijink, ISBN 9789462542358, 2015) heb ik een
facsimile van het originele dagboek van mijn vader uitgebracht. Hierdoor krijgt de lezer een uniek
kijkje in het leven van mijn vader die tijdens zijn gedwongen verblijf in Duitsland met vrienden
dagjes uit gaat, gaat zwemmen en kameraadschap ontmoet. Maar ook beschrijft hij hoe de oorlog
steeds dieper in zijn wereld binnendringt.

Beide boeken zijn verkrijgbaar in de boekhandel, de uitgevers en bij de schrijver.



